
Hallo! Ik ben docent Konijn.
Wij gaan samen alles leren
over de geschiedenis van de
duinen. Laten we snel
beginnen!

Duinschrift
 Geschiedenisles met docent Konijn

leeftijd:
6-8



Welkom op de duincampus!
Welkom bij geschiedenisles! Ik ben docent Konijn en ik neem je mee op avontuur door de 
Duincampus. Ik woon hier al eeuwenlang. Daarom weet ik veel van de geschiedenis van de 
duinen. Ik heb allerlei bewoners zien komen en gaan. Tijdens deze les ontdek je alles over 
de boeren in de duinen en hoe belangrijk de waterwinning is geweest voor de duinen.

Uitleg:
Volg de route, aangegeven met symbolen. Onderweg kom je cijfers tegen waar ik, docent 
Konijn, op sta. De nummers lopen van 1 tot en met 8. Bij elk nummer kun je één of 
meerdere vragen beantwoorden of opdrachten doen.

# Dit is het vragensymbool. Beantwoord hier de vragen en opdrachten bij 
het nummer in het duinschrift.
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Laten we beginnen. Loop naar de ingang en ga na het onverharde paardenpad naar links.

Fotobord
Bezoekers
centrum



Duingeschiedenis1
Op het informatiebord kun je van alles lezen over de geschiedenis van de 
duinen. Beantwoord daarna de vragen.

Uit de kraan in de keuken.
Uit de grachten, putten en sloten.
Uit de zee.

Waar haalden mensen in de stad 
vroeger water vandaan?

Goed gedaan! Ga nu op 
zoek naar:
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Fotobord

Tijd voor een picknick
Op deze bijzondere picknicktafel kun je spellen spelen en twee 
opdrachten doen. Ga ervoor! 

Het konijn heeft 
honger! Wijs de weg 
voor het konijn naar 
de aardappelplant!

Het pad waar je net 
overheen liep, gaat door 
een door boeren gemaakt 
walletje. Schat in hoe 
hoog het walletje is. 
Vul het hier in:

Gebruik deze meetlat 
om te meten!
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Erwtenland
Welkom op het Erwtenland. De antwoorden op de volgende vragen kun je 
vinden op het voerparkoers. Dus ga door het hekje meteen naar links en zoek 
de gekleurde stippen om de vraag goed te beantwoorden.

Konijnen. Die zijn door de Romeinen naar Nederland 
gebracht.
Vossen. Die wonen sinds de vorige eeuw in Meijendel.
Mensen. Die woonden hier al eeuwenlang omdat het 
hoog en droog is.

Omdat het water uit de grachten niet lekker en 
ongezond was.
Het water in de stad was bijna op, omdat er zoveel 
mensen bij elkaar woonden. 
Mensen kochten water in flesjes en dat was te duur..

Wie van deze bewoners woonde het eerst in Meijendel? Ga op 
zoek naar de stip in de lange buis. Vergeet niet boven je hoofd 
te kijken!

Waarom begonnen mensen met drinkwater uit de duinen te 
halen? Zoek de stip op het linkerpaaltje tussen de lage bosjes.

Waarvoor waren de walletjes die om de akkers heen zaten? 
De stip die bij dit antwoord hoort, vind je bij het stammetje 
dat niet bij de halve cirkel hoort.

3

Ze hielden wilde dieren buiten en beschermden het 
voedsel.
Je kon er bomen op kweken.
Door de walletjes bleef er geen zand op de akkers liggen.



Erwtenland Hé, een duingeheim!

Ssssst!

Open de deksel om te 
ontdekken wat erin schuilgaat:

Wildezwijnenkeutels en zeehondenkeutels
Konijnen-, schapen- en paardenkeutels
Apenkeutels in het Monkeybos

Wat denk jij? Welke keutels vind je vaak in Meijendel?
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Welke geluiden hoor je die door mensen worden gemaakt?

De boer is op zoek naar mest om 
zijn land te bemesten. Help hem! 
Hoeveel koeienvlaaien kun jij vinden 
op de tekening? Omcirkel ze.

Neem plaats in de luisterhoorn. Doe je ogen dicht, wees 
muisstil en luister heel goed.



         Wéér een duingeheim

IJzer
Brons
Klei

Waarom werden er vroeger konijnen 
gevangen?

Omdat er anders te veel vossen 
kwamen.
Mensen aten ze op en gebruikten 
hun vacht.
Omdat je anders kon struikelen over 
konijnen tijdens het wandelen.

Kijk eens goed in de boomvitrine. Waar 
zijn de pijpenkopjes van gemaakt?

Aan de onderkant van een oude 
pijp zit een uitsteeksel waar 
de maker de eerste letters van 
zijn voornaam en achternaam 
opzette. Zo wist iedereen wie 
de pijp gemaakt had. Ontwerp 
je eigen merkteken en schrijf 
hieronder de letters van jouw 
voornaam en achternaam.

           Psst, hier kun je een 
duingeheim bekijken!
7
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Zeg, speurneus. Je hebt weer een 
duingeheim gevonden! Doe de 
klep open en ontdek wat erin zit:

Konijnen trappelen met hun poten 
op de grond als er gevaar dreigt. Zo 
waarschuwen ze hun familieleden. Hoe 
hard kun jij op de grond stampen?

Superhard
Een beetje

Hard
Lukt niet



Dit is wel een heel bijzonder bord! Snap jij hoe hij werkt? 
Probeer het maar eens te ontdekken. Kun je de antwoorden 
op de vragen vinden?

Hoe noem je een oud kanaal waar 
vroeger water in stond?

Sprang
Oude rivier
Duinmeer

Rrrrrollen maarrrrr

           Psst, hier kun je een 
duingeheim bekijken!

Op het bord staan konijnen. Kun jij ze allemaal 
vinden? Tel de konijnen en vul het hier in!
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Hard
Lukt niet

En, hoe ging het? Spannend hè, denk 
je dat je geslaagd bent? Ga naar het 
bezoekerscentrum om je antwoorden te 
checken. Hier kun je ook de sticker voor 
op je diploma ophalen.

Aller-aller-allerlaatste opdracht 
Heb je dat felbegeerde diploma in handen? Ga dan op de foto 
bij ons fotobord, voor het bezoekerscentrum. Deel je foto online 
met #Duincampus.

Twitter: @detapuit
Facebook: www.facebook.com/DeTapuit
Instagram: @duingebieden_Dunea Vo
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